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Volg ik mijn roeping nog?
door Arie van der Stoep

Voor mensen met een roeping van God is er een gevaar. Hun grondhouding is doorgaans:

bereidheid tot dienen. Maar vanuit die bereidheid maken zij soms keuzes die niet in het

verlengde liggen van datgene waartoe de Heer hen heeft geroepen. Die keuzes kunnen hen

vervolgens hinderen in hun bediening.

In zijn boekje ‘Niet boos op God’ (jaren geleden verschenen) schrijft David Wilkerson hierover. Hij haalt

hierbij de woorden van Paulus aan: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar

van kracht, van liefde en van bezonnenheid (= van steeds weer terugkeren naar je basis - AvdS). (1)

Menselijke liefde en ijver

Met die tekst wijst Wilkerson op de noodzaak om als werkers in Gods Koninkrijk onze beslissingen te

nemen vanuit de leiding en kracht van de Heilige Geest. En hij zegt dan:

‘Niets is droeviger dan een teleurgestelde christen. Ook in de bediening van het Evangelie zijn er

mannen (en vrouwen - AvdS), die hun visie of arbeidsveld niet kunnen afbakenen. Zij kunnen zich niet

aan hun roeping houden, omdat zij er nooit ten volle van overtuigd zijn geweest, wat hun roeping

precies was.’ (2)

In dat geval moeten zij terug naar de basis: ‘Heer, bevestig alstublieft waartoe U mij hebt geroepen.’ (3)

En over die teleurstelling voegt hij eraan toe: ‘Het wordt vaak veroorzaakt door uit menselijke liefde en

ijver teveel te doen onder het mom van geloof.’ (4)

Aangepast aan Gods plan

Bij keuzes die we moeten maken, is de eerste vraag die wij onszelf kunnen stellen, dus: ‘Waartoe heeft

de Heer mij geroepen?’ En direct daar achteraan komt de tweede: ‘Ben ik met wat ik nu doe of wil

ondernemen, nog bezig te wandelen volgens die roeping?’

Dit wil niet zeggen dat wij ons, als God dit zo leidt,  niet bezig kunnen houden met dingen die buiten

die roeping vallen. Maar het is wel nodig om het gebied van onze werkzaamheid voortdurend af te

bakenen en ons af te vragen of die andere dingen het volgen van de roeping niet in gevaar brengen.

‘De meeste lasten die teleurstelling teweeg brengen, hebben wijzelf op ons genomen - God heeft ze

ons nooit op de schouders gelegd,’ schrijft David Wilkerson. (5)

Dat is de reden, waarom een werker in Gods Koninkrijk beslist de leiding van de Heilige Geest nodig

heeft. ‘Laat uw leven aangepast zijn aan Gods plan!’ is dan ook de titel van David Wilkersons

boodschap. (6) Om die leiding mogen we bidden. (7)

Uit de Bijbel:

(1) 2 Timoteüs 1:7.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van

bezonnenheid (= van steeds weer terugkeren naar je basis - AvdS).



(2) Handelingen 6:3-4.

Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid,

opdat wij hen voor deze taak aanstellen; maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van

het woord.

(3) 1 Timoteüs 1:18-19a.

Deze opdracht vertrouw ik je toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger

aangaande je zijn uitgesproken, opdat je, je daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met

een goed geweten.

(4) Romeinen 10:2.

Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand (= zonder naar God te

luisteren - AvdS).

(5) 1 Korintiërs 12:18.

Nu heeft God echter de leden (van de gemeente, het lichaam van Christus - AvdS), elk in het bijzonder,

hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.

    1 Korintiërs 4:6.

Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht terwille van jullie, opdat jullie uit ons (voorbeeld)

zouden leren om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat (= boven wat je plaats is - AvdS), opdat

niet iemand van jullie zich vóór de een en tegen de ander zou opblazen.

(6) Romeinen 12:3.

Want vanuit de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger

dan u voegen (= dan u passen - AvdS), maar gedachten tot bedachtzaamheid (= gedachten waarin men

zich schikt naar de wil en het plan van God - AvdS), naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het

bijzonder heeft toebedeeld.

(7) 2 Timoteüs 1:14.

Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.
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